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Een rondje met zand door het oude en nieuwe land

Meer Flevomeer

In dit zomernummer, waarbij we voor ons fietsrondje traditiegetrouw naar het strand gaan, is nu eens
niet de zee, maar het Flevomeer aan de beurt. We starten in Harderwijk, en na een heleboel strand

eindigen we daar ook weer.



We hebben in Nederland kilometers zandstrand langs de

Noordzee, maar voor jonge gezinnetjes uit het binnenland
zijn de Randmeren een aardig alternatief. Het Flevomeer
bijvoorbeeld. Dichterbij, geen stroming, lekker ondiep en vaak
minder wind dan aan de kust.

Lacus Flevo

De naam Flevo hebben we te danken aan de Romeinse
cartograaf Pomponius Mela. Ik stel me voor dat het ongeveer
zo is gegaan: Caesar bekeek de kaart van het nieuw veroverde
gebied in noordwest Europa, en wees naar een grote plas water
in de noordelijke Rijndelta. “E questo? (En dit is?)” De cartograaf
trad nader en zei: “O, Caesar, dat heb ik Lacus Flevo genoemd.
Eh... leuk dat we het hebben veroverd, maar het is een ondiep
meer in een gebied waar helemaal niks mee is te beginnen.”
Caesar keek misprijzend, pakte zijn stempel en ondertekende
de kaart met tegenzin. Lacus Flevo was geboren. Veel later, in
de vroege middeleeuwen, werd die plas door overstromingen
steeds groter tot het een binnenzee werd met een open
verbinding naar de Noordzee. De 12e eeuwse naam van die
binnenzee werd Almere. Onze huidige naamgevers hebben
een goed historisch besef, want Almere en Flevo komen in vele
vormen terug in het water- en poldergebied van het huidige
IJsselmeer en de Randmeren.

Nog meer Flevo

Flevoland is sinds 1986 de twaalfde provincie van Nederland.
Voor de goede orde: niet elke polder in het lJsselmeer is een
Flevopolder. Er zijn er maar twee: Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
De aangrenzende Noordoostpolder is dus geen Flevopolder,
maar behoort wel tot de provincie Flevoland. Dat geldt ook voor
de Markerwaard aan de andere kant, als ie er ooit nog komt.

Tussen al die polders en het oude land liggen liefst veertien
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Strand Hulshorst
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Randmeren. Die zijn bij de Flevopolders bewust wat breder
dan bij eerder aangelegde polders als de Wieringermeer en de
Noordoostpolder. Daar kwamen namelijk serieuze problemen
door kwelwater dat van het oude land naar de nieuwe, lager
gelegen polders stroomde. Een breder randmeer loste dat
probleem op, en bleek bovendien het gouden ei toen we die
meren als recreatiegebied ontdekten. We beperken ons in dit
verhaal tot het Veluwemeer tussen het Gelderse Harderwijk en
Elburg, en Biddinghuizen aan de polderkant. Het is een

Molen De Duif
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Molen De Duif

langwerpige waterplas met een oppervlakte van ruim 32

km2, met in het midden de vaargeul voor het beroepsverkeer.
Daaromheen overal campings en strand. In de polder kampeer je
wel een meter of vijf lager dan op het vaste land - een gegeven
dat op buitenlandse toeristen nog steeds indruk maakt.

De Duif

We beginnen onze fietstocht aan de Gelderse kust, in Harderwijk.

Daar hebben we meteen het probleem of we eerst de stad
gaan bekijken of later, als we hier weer terug komen. We kiezen
voor een terrasje in de namiddag, dus moet Harderwijk nog
even wachten. Eerst volgen we de richtingbordjes naar Elburg.
Je kunt de groene route landinwaarts volgen via Duinen, maar
wij kiezen voor de weg over Hierden en het smalle weggetje
langs de kust. In het hoogseizoen kan het daar druk zijn met
campers en caravans, want om de paar honderd meter zien we

Havenkom Elburg
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een afslag naar een camping, meestal inclusief eigen strand.

De meeste stranden zijn trouwens ook voor niet-kampeerders
toegankelijk. We volgen tot Elburg de zeskantige bordjes van de
Zuiderzeeroute, een bijna 400 kilometer lange ANWB-fietsroute
rond de voormalige Zuiderzeekust. Die voert ons bij Nunspeet
ook langs De Duif, een fraai gerestaureerde achtkantige
beltmolen uit 1886. Hij staat wel op een verdoemde plek, want
de twee eerdere molens zijn daar allebei door brand verloren
gegaan. Hopelijk blijft dat lot de huidige molen bespaard.
Aanloop is er genoeg, want op het terras kan je allerlei lekkers
van het eigen gemaalde koren kopen.

Elburger botters

Via Doornspijk fietsen we verder naar de ‘botbekkers’. Dat

is de scheldnaam (of koosnaam?) van de Elburgers. De oude
Hanzestad Elburg ligt op de plek waar het Veluwemeer na de
brug overgaat in het Drontermeer. Daar lag Elburg niet altijd,
want na de zoveelste overstroming besloot de hertog van Gelre
dat het welletjes was en in vier jaar tijd (1392-1396) verrees

even verderop het nieuwe Elburg. Jammer was wel dat de kerk
daardoor buiten de nieuwe stadsmuren kwam te liggen, en

dat kon natuurlijk niet. Na veel gedoe gaf de bisschop eindelijk

toestemming om de kerk te verplaatsen, maar toen was er al
geen plekje in het centrum meer vrij. Elburg is daarom een

van de weinige oude steden waar de kerk aan de rand van de
stad staat en niet pontificaal in het midden. Een groot deel van
de grachten en vestingmuren is behouden gebleven, met als
grootste trekpleister de oude Vischpoort. Elburg is beroemd

om zijn klassieke bottervloot, en buiten de stadsmuren wordt
er in de oude havenkom nog volop aan botters getimmerd.

Te huur voor bruiloften en partijen, of zomaar als je met een
gerestaureerde botter het water op wilt. In de oude binnenstad
is het goed toeven, als je met je schoenenkeuze tenminste bent
voorbereid op de beruchte Elburgse stoepkeitjes. De oudste zijn
gemaakt van nég oudere Veluwse zwerfstenen. Die stoepkeitjes
werden sinds de zestiende eeuw versierd met allerlei motieven;
hoe mooier je stoep, hoe meer aanzien je had. Geen hond die
ze wil vervangen door modernere tegels, want ze vallen onder
Monumentenzorg.

De polder in
Maar nu wordt het toch echt tijd voor het nieuwe land. Vanuit
Elburg fiets je zo over de brug Oostelijk Flevoland in. Ook aan

deze kant van het meer is er keus genoeg aan zandstranden.



Bremerbergstrand bij Biddinghuizen
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Het Spijkstrand, Ellerstrand, Bremerbergstrand - je parkeert je
fiets en legt je handdoekje op het door de zon opgewarmde
zand. Met de skyline van Elburg aan de overkant lik je aan jeijsje
terwijl overal kleuters met water, emmertjes en schepjes in de
weer zijn. Beachvolleybal of badminton kan ook. Waarom zou je
dan zoveel kilometers rijden als er dichtbij ook strandplezier is?
Hoge golven om te surfen zijn er niet, maar dat wordt voor de
jeugd meer dan goed gemaakt door lekker te kicken in pretpark

Harderwijk

Walibi, dat pal naast de provinciale weg N306 ligt. Rijkswegen
hebben hier in de polder ook nog ‘normale’ namen, dus je mag
die weg ook gewoon Spijkweg noemen. Voor wie toch af en toe
heimwee krijgt naar het oude land is er een pontje, dat van mei
tot september heen en weer tuft naar Nunspeet aan de andere
kant van het Veluwemeer. In twintig minuten kunnen maximaal

twaalf personen worden overgezet, inclusief fiets.




Herderwiek

Na het gemaal Bremerberg lopen rijksweg en fietspad
evenwijdig aan elkaar langs de oever van het Veluwemeer. Dat
is een paar kilometer even doorbijten, maar gelukkig ligt het
fietspad aan de kant van het water, en de brug met de sluis bij
Harderwijk komt al snel in zicht. Ook de koepel van het bekende
Dolfinarium is een herkenbaar landmark van Harderwijk of, zoals
mijn oom die daar woonde altijd zei: Herderwiek. Ons beloofde
terrasje lonkt, maar eerst wandelen we nog even de stad in.

Net als Elburg is ook Harderwijk een voormalige Hanzestad, en
zoiets is altijd te herkennen aan de voorname handelshuizen met
rijk versierde gevels. Ooit was Harderwijk een universiteitstad
met een reputatie tot ver buiten onze landsgrenzen (zie het
streekverhaaltje hierna). Jammer toch dat Harderwijk, net zoals
met Elburg gebeurde, zijn voorname plaats als handelsstad,
visserijbolwerk en plaats waar de adel grif geld uitgaf langzaam
verspeelde. Eind 19e eeuw verdween de universiteit, daarna

de Latijnse school en sinds eind vorige eeuw is ook de militaire
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status als garnizoensstad voorbij. Er waren in Harderwijk

liefst drie legerkazernes, plus de beruchte ‘spionnenschool’

- de opleidingsplek voor onze militaire inlichtingendiensten.
Allemaal weg. Wat heeft Harderwijk dan nog wel? Nou, een
heerlijke binnenstad met bijna honderd rijksmonumenten en
knusse pleintjes bomvol zitplekjes die het leven op een zonnige
zomerdag aangenaam maken. In het tweede weekend van juni
gaat het hier los met de inmiddels befaamde ‘Aaltjesdagen’.

Dat heeft niets met paling te maken, maar wel met Aaltje - de
beschermvrouwe van de visserij. Van die visserij rest alleen nog
de Vischmarkt, waarschijnlijk het oudste plein van de stad. Aaltje
ziet er persoonlijk op toe dat Harderwijk en vis nog steeds goed
samengaan, zeker in combinatie met de al genoemde terrasjes.
Vis moet zwemmen, toch? Zeker na een dagje fietsen rond het
Flevomeer. Caesar moest eens weten hoe leuk het tegenwoordig
aan de boorden van zijn Lacus Flevo is.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.

Heen en weer

Van mei tot eind september vaart het fietspontje van
Biddinghuizen (Aqua centrum bij camping Bremerbergse
Hoek) naar het Gelderse Nunspeet. In juli en augustus 7
dagen per week. Vertrek vanuit de polder op het hele uur,
vanaf Nunspeet op het halve uur. Kosten: €3,50 p.p. inclusief
fiets. Let op: laatste vaart is om 17.00 uur. Info: tel. 0321 33 16
35, www.vvvnunspeet.nl of www.aquacentrum.nl

Onze fietsroute:

Knooppunten: 10 (Harderwijk) - langs de kust naar 79 - 80 —
81 - 32 (binnendoor, niet over Nunspeet) - 1 - 2 - 30 (Elburg)
—-46-47-49-23-9-1-35-29 - 10 (Harderwijk). Afstand:
circa 45 km.
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Meneer Aart en de universiteit

van Harderwijk

Een universiteit in Harderwijk? Jazeker. Grootheden als Linnaeus en Boerhave hebben daar gestudeerd.

Meneer Aart, bekend van het TV-jeugdprogramma Klokhuis, is daar professor. Zegt ie.

Hoewel het vestingstadje Harderwijk

al sinds 1811 geen universiteit meer
heeft, was het wel de plek waar veel
latere beroemdheden hun studententijd
doorbrachten. Op de lijst van leerlingen
in nog geen twee eeuwen universitair
bestaan (1647-1811) staan veel bekende
namen, vooral uit de medische en
botanische wereld. Al die studenten
troffen het ook met de lesgevende
professoren. De top van de wereld
doceerde er. Een van de populairste
hoogleraren was professor David de
Gorter. Zijn faam als medicus was tot diep
in Rusland bekend. Hij werd in 1754 door
tsaar Peter de Grote ontboden om zijn
ziekelijke dochter te behandelen. Zoiets
staat toch niet slecht op je CV.

Boerhave

Een van de bekendste studenten in
Harderwijk heette Boerhave. Waar
kennen we die ook alweer van? Overal

in ons land heb je een Boerhavestraat

of Boerhave ziekenhuis. Hermanus
Boerhave was een Nederlandse arts uit de
zeventiende en achttiende eeuw die een
tijdje liefst drie van de vijf beschikbare
medische leerstoelen in ons land voor zijn
rekening nam. In Leiden was hij rector
magnificus. Daarnaast was hij ook nog
eens een begenadigd scheikundige en
botanicus. Van dat laatste kennen de
meeste mensen hem, want hij was ook
hoofd van de bekende Hortus Botanicus
in Leiden, de oudste van ons land. Als

je jezelf in die tijd zonder de huidige
communicatiemiddelen wereldberoemd

mocht noemen, had je wat in je mars. Zijn
naam komen we tegen op het achtkantige
Linnaeustorentje in de binnenstad van
Harderwijk. Op een plaquette. Een
standbeeld was passender geweest.

Linnaeus

Waarom heet dat ding Linnaeustorentje
en geen Boerhavetorentje? Zonder
Boerhave was de Zweedse student
Carolus Linnaeus wellicht als een
anonieme arts/botanicus de geschiedenis
in gegaan. Maar door Boerhave kennen
we Linnaeus van alle Latijnse planten-
en dierennamen (waar officieel altijd
de L van Linnaeus bij hoort). Als pas
afgestudeerd arts aan de universiteit
van Harderwijk ontmoette hij
Boerhave, die toen al op leeftijd was.
Boerhave zag het talent van Linnaeus
onmiddellijk en zorgde ervoor dat hij
als lijfarts in dienst kwam bij George
Clifford, een rijke bankier met goede
connecties bij de VOC. Clifford had

een enorme verzameling planten,

die hij met de VOC-schepen overal
vandaan liet komen. Het was voor
Linnaeus het begin van een grote
carriére als wetenschapper, zodloog

en plantkundige. Waar in elke taal of
dialect een plantje of beest zijn eigen
volksnaam heeft, zorgde Linnaeus
ervoor dat met de Latijnse naam
iedereen op de wereld weet welke
soort er wordt bedoeld. De universiteit
van Harderwijk heeft daar een
belangrijk aandeel in gehad. Mogen we

best trots op zijn.

Meneer Aart

En dan hebben we natuurlijk nog acteur
Aart Staartjes van het Klokhuis, in zijn

rol van professor Fetze Alsvanouds van
de universiteit van Harderwijk. Ook hij

is wereldberoemd, naar eigen zeggen.
We hebben gezocht, maar gek toch - die
naam komen we nergens in het archief
van de universiteit tegen.

Tekst en foto: Kees Bregman




